
Op een zeer koude maandag, trokken we naar het Monument 
der Gesneuvelde Soldaten om 11 november te herdenken. 
Intussen is het al weer 110 jaar geleden dat WO I in 1914 
begon. Sinds 1922 worden in België herdenkingen gehouden 
om alle slachtoffers te herdenken.

Leden van onze Harmonie waren uiteraard van de partij 
om dit muzikaal op te luisteren.

De burgemeester en de voorzitter van de Oud-
strijdersbond gaven elk een belangrijke speech tegen het 
licht van de vele maatschappelijke veranderingen.
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Dankzij de muzikale ondersteuning, bleven toch veel 
passanten even stilstaan bij de gebeurtenissen uit onze 
geschiedenis.

Na onze muzikale inspanning trokken we naar Da Capo 
om er te genieten van lekkere koffiekoeken en een 
drankje.

Een mooie traditie die we steeds een warm hart 
toedragen.
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